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Foarwurd juni 2020 
All you need is love! 
 
De lêste tiid moat ik hieltiten faker oan dit liet fan de wrâldferneamde 
groep The Beatles tinke. It sil jimme net fernuverje dat dat te krijen hat mei 
wat der yn en mei de wrâld geande is. It begûn begjin maart mei de 
tanimmende koronadriging en de “totale lockdown”, wêrom as dat yn net 
ús eigen taal koe begryp ik net mar goed der kaam noch folle mear fan dat 
ûn-nederlânsk gedoch efter oan. Al reedlik gau foelen 17 miljoen 
deskundigen oer mekoar hinne om gelyk te krijen. Lanlike politisy fan de 
regearingspartijen en de opposysje giene fûleindich mei inoar yn diskusje, 
wêr’t de iene foar wie, wie de oare op tsjin en sa waard de betizing 
hieltiten grutter en it fertrouwen yn de echte deskundigen lytser. De iene 
ropt noch lûder as de oare en de meast ferskuorrende ferwinskingen wurde 
oer en wer útsprutsen. Boppedat goait de media der noch in skepke boppe 
op. It is om raar fan te wurden. Wa’t it by it rjochte ein hat? Ik wit it net 
mar lit my foar in grut part liede troch wat de deskundigen fertelle. 
Komplottinkers tinke der graach oars oer. No kin ik my dêr ek wol wer wat 
by foar stelle want as der wol 300 minsken yn in fleantúch en 50 minsken 
net yn in touringcar meie dan set ik ek grutte fraachtekens. 

En dan is dêr ynienen de moard troch in wite plysjeman op in swarte 
boarger yn Amearika. Terjochte dat de wrâld massaal yn opstân komt tsjin 
dizze, safolste, misdied tsjin de kleurde meiminske. Machtsmisbrûk is oan 
de oarder fan de dei! Wat is dat dochs dat de iene minske him superieur 
opsteld tsjinoer de oare, dy’t dan wol in oar kleurke hat mar dochs ek in 
minske is fan fleis en bloed is lykas jo en ik. Swarte libbens dogge der ta! 
wurdt der massaal roppen mar dan tink ik, en al dy oaren dan? Hoefolle 
minsken wurde der net diskriminearre yn de wrâld? As je in bytsje oars as 
oars binne krije jo al in stimpel opdrukt, mar dat is fan alle tiden. Ik wie 
eartiids in brillejoad as dy skele, myn maat wie de reade, en we wiene yn ‘e 
stêd allegearre boerelullen. Doe’t ik yn de jierren santich foar myn baas yn 
it westen oan it wurk wie waard my frege op leechachtsjende toan “wat 
kom je hier doen fries”? No hie ik dêr net safolle muoite mei want myn 
standert antwurd wie “ontwikkelingswerk”, mar dochs! 

En no wurdt der rûnom aksje fierd tsjin rasisme en bg. L.h.b.t. ers. Dat it de 
minsken oan it neitinken set is goed, mar mei dy aksjes wurde der 
tsjinaksjes oproppen wat dan wer foar noch mear rebûlje soarget. Alles 
wurdt der by helle, de hiele skiednis moat oer al, in nije byldestoarm is 
geande en wêrom? Neffens my om't de minsken net mei mekoar prate en 
nei inoar harkje! Ik leau yn in dialooch en net yn hurde aksjes en 
fernielingen. Dat ropt allinnich mar mear argewaasje op! 

It wie op in sneintemoarn dat ik in blokje om rûn en yn de berm yn grutte 
blommepracht yn in like grut ferskaat yn de berm seach en doe tocht ik, 
hoesa diskriminaasje? Nim in foarbyld oan de natuer! 

Ik winskje jimme in moaie simmer ta mei in protte leafde want “Love is all 
you need”. 
 
Geart 

DOARPSOMROPPER 

mailto:kopij@scharnegoutum.nl
mailto:mediagroep@scharnegoutum.nl
http://www.skearnegoutum.nl/
mailto:Facebook@skearnegoutum.nl
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UIT DE KEUKEN VAN PIRI: PREIPASTA MET VIS EN KAAS ( 4 PERSONEN) 

Koken vind ik echt leuk. Maar als je lekker wilt eten en het moet toch een beetje snel dan wil ik niet terug 
grijpen op zakjes of een kant en klare maaltijd. (natuurlijk gaan wij ook wel eens een patatje halen bij 
Groenveld). Daarom heb ik in mijn bestand altijd wel een paar snelle en toch lekkere recepten. 
Dit recept is ook geschikt voor een picknick of een tuinfeest. 
 
Ingrediënten:    Bechamelsaus: 
400 gram penne (macaroni)   50 gram boter 
3 preien     50 gram bloem 
300 gram zalm (gerookte zalmsnippers)  500 ml melk 
175 gram geraspte belegen kaas  1 bouillonblokje 
400 gram bechamelsaus  
1 theelepel gedroogde oregano 
 

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 175 graden. Kook de penne gaar. Maak ondertussen de prei gaar en snijd deze in 
ringen. 
Bak de prei in ongeveer 5 minuten gaar. Maak de bechamelsaus, door de boter te laten smelten. Doe dan de 
bloem erbij en roer goed en laat dit 1 minuut zachtjes bakken. Doe dan voorzichtig de melk erbij, wel goed 
roeren anders krijg je klontjes. Doe er dan een bouillonblokje bij en roer weer goed. Voeg de vis en de helft van 
de kaas toe aan de bechamelsaus en breng op smaak met peper. Vet een ovenschaal in. Giet de pasta af en 
schep deze door de prei. Schep dit in de ovenschaal en schep dan de bechamelsaus erdoor. Strooi er de rest van 
de kaas en de oregano over. Bak de pasta in 10-15 minuten, tot de kaas lichtbruin van kleur is. 
Lekker met een frisse salade. 
 

EET SMAKELIJK                                       PIRI 

 
VAKANTIE 
 

In het woordenboek staat achter dit woord:  
1) Periode van een aantal dagen waarin je vrij bent en niet hoeft te werken 
2) Vrije tijd die je baas je geeft. Tijd waarin je je vrij moet voelen 
3) Ontspanning / Ontspanningsperiode 
4) Vakantie is afgeleid van vacatio (Latijns werkwoord vacare) dat staat voor vrij zijn van verplichtingen. 

Het is een periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt, zoals naar 
school of het werk gaan. 

 

Wanneer ik deze formuleringen nalees, roepen ze bij mij weer vragen op zoals: wat is werken? / welke 
verplichtingen? Wanneer is iets een verplichting waar je even van verlost wilt zijn?                                                                                                                                                                       
Als gepensioneerde kom ik voor enkele van de verklaringen van het woord niet (meer) in aanmerking: Ik heb 
geen “baas” meer, ben baas over mijn eigen tijd, toch? 
De omschrijving vanuit het Latijn voor vacatio----- vacare klinkt mij zeer vriendelijk in de oren: 
“ vrij zijn van verplichtingen “, ook al ben ik die vrijwillig aangegaan en daardoor komt er ontspanning en kan ik 
mij vrij voelen. Dàt geeft dan weer “ruimte” om zoveel mogelijk nieuwe energie te verzamelen waardoor ik 
opgeladen, straks mijn dagelijkse taken weer op kan pakken. Thuis, buitenshuis, voor gezin, familie en vrienden 
en vriendinnen èn Dorpsgemeenschap.  
Op dit moment heb ik de vrijheid om nog even na te denken hoe wij dit jaar onze vakantie gaan “vieren”, want 
een feestje is het en een FEEST blijft het, ondanks dat het deze zomer een bijzondere ervaring zal geven. 
Ik ga “slingers” verzamelen om ze voor de rest van het komend jaar “op te hangen” als wij weer THUIS zijn. 
Want de afgelopen “verplichte” weken zoveel mogelijk thuisblijven, hebben gezorgd voor blij zijn met een 
“beetje”, en dus gaat het hoe dan ook een prachtige zomer worden met een echt “vakantiegevoel”!! 
 

G.L.F. 
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DORPSBELANG 

Middelseerûte 

21 Maaie wie it alwer15 jier lyn dat de Middelseerûte iepene waard. Understeand 2 stikken hjiroer dy’t doe yn 
de doarpsomropper stienen. Underwilens witte we net better en kinne we stelle dat it allegearre goed útpakt is. 
 
Nei de drokte  
It hat meiïnoar mear as in jier duorre mar no is it dan safier dat Skearnegoutum syn nije gesicht sjen litte kin. In 
nije rotonde, in ferheegde nije brêge, oanpassing fan de N354 en de wjerynrjochting fan de Swettewei. De 
offisjele iepening fan de Middelseerûte hat plakfûn, de polityk hat sprutsen en it feestgerûs fan de pleatselike 
festiviteiten gûnzet noch nei. De nonnen, alle seis, fan it Nijkleaster hawwe harren plak by de brêge wer 
ynnommen. It liket derop dat se net te lijen hân hawwe fan it twongen útstapke. It âlde skansearre 
tekstbuordsje is ferfongen troch in nijenien. De Hege Syl hat deselde namme hâlden, dizze stiet no yn it wetter 
foar de brêge. Njonken de brêge oan de kant fan Snits is in buordsje kommen mei de nammen fan de 
meibetellers oan it Middelseerûteprojekt. Skearnegoutum stiet no op de wetterkaart fan Fryslân. Dat wol net 
sizze dat we der dêrmei binne. No begjint it pas. Hokker foarsjennings moatte der komme foar de 
boatsjeminsken? Wêr dan en hoe grutskalich? Hoe kin Skearnegoutum gebrûk meitsje fan de takomstige 
fytsrûte lâns de Swette? Kin de iepen romte tusken Snits opnommen wurde yn it Middelseerûtetrajekt? Wat 
bart er mei de romte tusken de rotonde en it doarp? ‘Hier geen bouw ‘ seit it spandoek mar de gemeente wol 
graach jild werom sjen foar de huzen dy’t sloopt wurde moasten. Genôch saken om foar de takomst wach te 
bliuwen tinkt my.  
 
S.P. 

 
Feestelijke opening Middelseerûte  
Zaterdag 21 mei was een mooie dag voor Scharnegoutum. Op deze dag werden voor het dorp de brug en de 
Middelseerûte feestelijk geopend. Rond een uur of drie kwam al zingend en varend op een skûtsje, ons 
shantykoor de “Brûskoppen” aan. Zij hadden vier bijzondere gasten meegenomen: de “Nonnen fan it 
Nijkleaster”. Een prachtig gezicht! Deze nonnen hebben samen met de kinderen de brug en de Middelseerûte 
geopend. De feestelijke sfeer werd extra benadrukt door de vele ballonnen 
van de kinderen. Op het teken van de nonnentoeter lieten de kinderen de 
blauwe ballonnen op. De eigenaars van de drie ballonnen die de langste 
afstand afleggen krijgen een leuke prijs, mogelijk gemaakt door de 
ondernemersvereniging. Aansluitend zongen de kinderen met de nonnen 
het “Swetteliet”. Zo vond voor de vele toegestroomde Scharnegoutumers 
de officiële opening plaats. Daarna was het één en al feest langs de Zwette. 
Onder het genot van een hapje en een drankje van Henk Westerhof 
konden we genieten van de afwisselende sfeermuziek van de Brûskoppen 
en de Trochlûkers. De jongste kinderen konden zich lekker uitleven op het 
springkussen. Ook lagen er een aantal kano’s in de Zwette waar iedereen gebruik van kon maken. Maar het 
waren vooral de kinderen die het water op durfden. En die waren ook wel in voor een kanorace. Binnen een 
mum van tijd was deze race bij veel kinderen bekend en werden er teams gemaakt. Er werd flink op los geroeid 
en gezweet wat resulteerde in spannende wedstrijden. Uiteindelijk roeiden er twee teams om de sportieve 
eerste plaats: Yvonne Dotinga en Marianne Becker namen het op tegen Marrit Posthuma, Rixt Talsma en 
Stephanie Velting. Het eerste team won deze finale, klasse dames! Het feest ging tot in de avond door en wij 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Scharnegoutum bruisde vandaag op en langs de Zwette. Het 
bestuur wil daarom langs deze weg de ondernemersvereniging en alle vrijwilligers bedanken voor alle hulp en 
steun. Mede daardoor is het zo’n leuke dag geworden. Fijn dat er ook nog een aantal lopers waren, zodat Gerrit 
Boorsma en de zijnen niet voor niets een mooi parkoers hadden uitgezet. Ook jullie bedankt! Laten we hopen 
dat dit een goede opmaat is voor prachtige en gezellige watersportjaren die ons dorp te wachten staan.   
 
Het bestuur van Dorpsbelangen Skearnegoutum – Loaiiengea 
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NIEUW NIEUW NIEUW…  KOPIJ SCHEMA:  Doarpsomropper 2020 - 2021 

2020 Maand Kopijdatum Naar de drukker In de brievenbus 

     
2020     
1 SEPTEMBER 8-sep 14-sep 17-sep 
2 OKTOBER 13-okt 19-okt 22-okt 
3 NOVEMBER 10-nov 16-nov 19-nov 
4 DECEMBER 8-dec 14-dec 17-dec 
     
2021     
5 JANUARI 12-jan 18-jan 21-jan 
6 FEBRUARI 16-feb 22-feb 25-feb 
7 MAART 23-mrt 29-mrt 1-apr 
8 APRIL 20-apr 26-apr 29-apr 
9 JUNI 1-jun 7-jun 10-jun 
10 JULI 29-jun 5-jul 8-jul 
 
Hoe lever ik bestanden aan? Dat kan voor alle kopij doorlopend!!!! 
Maar wel graag OP TIJD AANLEVEREN!!!  
 
Sla je bestand op als  TIFF, EPS, JPG (maximale  kwaliteit instelling)  
Alle bestanden/kopij kunnen per e-mail worden verstuurd naar: kopij@scharnegoutum.nl of via We transfer. 
Uiteraard kunnen   bestanden    ook     worden aangeleverd   op  een CD, DVD, USB-stick, etc 

 

LIMERICK 

De Lege Dyk die mooie straat 
Kreeg eens bezoek van een onverlaat 
Die zag de mooie bloemen op de brug 
En kwam heel snel weer terug 
En gooide alles met een rotgang in de vaart 
 
Onverlaat wat heb je nu geleerd 
Wat deed je dan verkeerd 
Je blijft af van andermans werk 
Dan pas ben je stoer en sterk 
En is alles weer ten goede gekeerd  
 
bojo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
We zijn erg ingenomen met de spontane reacties van de bewoners Lege Dyk die nu de basketsbloemen water 
geven. De bloemen doen het erg goed en het is duidelijk zichtbaar dat ze groeien. 
Het zal een weelderige aanblik geven. Zie hier hoe we als dorpsgemeenschap mooie dingen vorm kunnen 
geven. 
Hartelijk dank voor jullie medewerking. Bestuur Dorpsbelang 

mailto:kopij@scharnegoutum.nl
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HANDHAVEN:   

Handhaver ‘Victor veilig’ is intussen een bekende Scharnegoutumse BOA. Het allround verkeersmaatje is in ons 
dorp al driemaal gezien. Spreekt driemaal recht wat krom gaat, is rechtvaardig en consequent. Spreekt altijd 
dezelfde taal: “Slow!” 
Deze “waarschuwings-alian’ legt contact met de deelnemers in het verkeer.  
Spontaan en of op uitnodiging geplaatst.  
In Scharnegoutum waarschuwen zij o.a. bij verkeerspunten/-klachten en leggen vast wat daaraan gedaan kan 
worden, o.a.: 
• Te hard rijden op de Legedyk 
• Of automobilisten attenderen op de spelende kinderen in de Willem Santemastrjitte 
• Of Victor waarschuwt omdat er een onduidelijke verkeerssituatie is. 
 
Handig! Deze BOA legt bovendien met een verborgen cameraatje alles vast wat interessant materiaal oplevert 
voor een goed gesprek…. Of is dat fictie?!  Verkeersmaatje Victor: “matig uw snelheid, let op spelende 
kinderen!” 
  

Albert 

 

 

 

NIEUWS VAN DE FIETS- TRAININGSGROEP SCHARNEGOUTUM 

Hier het laatste nieuws van de Hurdfytsers met coronavirus advies! 
Sinds maandag 1 juni zijn de regels voor buiten sporten versoepeld. Zo mogen 
we weer samen fietsen, als je er maar voor zorgt dat je op minimaal 1,5 meter 
afstand van anderen kunt blijven. 
Wat betekent dit concreet voor de fietsgroep?  

Samen gaan we weer fietsen, in groepjes met niet meer dan 4 personen. Zo kunnen we vlot ritsen en achter 
elkaar rijden. Het overige verkeer kan je makkelijker inhalen en je kunt de minimale 1,5 meter afstand tot elkaar 
en anderen houden.  
Het is geen verplichting om met 4 personen te fietsen. Je mag ook met twee of drie. We kunnen met 
tussentijden van ± 4 - 5 minuten vertrekken! Verder fietsen we niet in het wiel van een ander of schouder aan 
schouder naast elkaar. Kun je onmogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar of anderen bewaren? Tja, fiets 
dan solo… 
Wat blijft is dat we weer sportief kunnen fietsen, met elkaar.  
Vanaf nu iedere dinsdag weer. Elke week weer een mooie route, verschillende 
afstanden.  
 
Aanvangstijd 19:00 uur.  
Start vanuit het centrum van Scharnegoutum  
(Makelaar Atsma en Kapper Patries ) 
* Verzamelen op gepaste 1.5. afstand). Sta je fout krijg je dit! (zie afbeelding). Altijd vooraf de 
groepssamenstelling bepalen en fietsen maar!   
We gebruiken ons gezonde verstand: We vermijden drukke plekken, dragen een helm.  
Samen voorkomen we een tweede golf van het coronavirus. 
Oant sjen!        (de ‘Hurdfytsers’, nooit officieel opgericht!) 
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EVEN VOORSTELLEN: SASKIA DE VRIES 
 

Hallo allemaal, 
 
Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. 
Mijn naam is Saskia de Vries. Ik ben 31 jaren 
jong en woon samen met mijn man en onze 
twee zoontjes alweer 6,5 jaar in 
Scharnegoutum aan de Legedyk. 
Waarom een stukje in de Doarpsomropper van mij? Dit omdat ik heel graag het 
volgende met jullie wil delen. 
Ik mag vol trots aankondigen dat ik met mijn praktijk ‘BySas Sneek’ ga verhuizen 
naar het mooie Scharnegoutum. Ik heb een onwijs mooi plekje kunnen krijgen in 
het dorpshuis, aan de kant van het medisch centrum vanaf 15 juni. Hier staan veel 
uitbreidingsmogelijkheden op mij te wachten. Bij een nieuw plekje hoort ook een 

nieuwe naam. Ik zal hier dan ook verder gaan onder de naam ‘BellaVita’. Deze naam staat in het Italiaans voor 
het ‘Goede leven’. Bij BellaVita kon u altijd al terecht voor mooie nagels, maar vanaf nu kunt u ook terecht voor 
het verven en epileren van wenkbrauwen en wimpers.  
Daarnaast zal ik massages en gezichtsbehandelingen gaan geven. Ook is er nog een mooie verandering! De 
mobiele nagelstyliste. Voorheen kwam u bij mij voor een behandeling. Maar u kunt nu in eigen huis genieten 
van een volledige professionele gellak behandeling. Samen bekijken wij de mogelijkheden voor een passende 
afspraak. Naast eigenaresse van BellaVita ben ik Gewichtsconsulente en afslankcoach onder de naam 
Gewichtsbeheersing van A tot Z. Ik ben jouw persoonlijke coach om samen het gewicht te bereiken waar jij je 
helemaal happy bij voelt.  
Nieuwsgierig geworden? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op. Ook kunt u mijn Instagram en FaceBook 
in de gaten houden. 
Wilt u een afspraak maken, ik ben bereikbaar op: Email: BellaVitascharnegoutum@gmail.com Tel: 06-54388415 
Voor meer tips en weetjes kijk dan naar: Instagram: BellaVita_Scharnegoutum 

  Facebook: BellaVita Scharnegoutum  
 
 
 
 

GEBOORTEBERICHT: DAAN DOTINGA 
 

 
 
 

mailto:BellaVitascharnegoutum@gmail.com
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VERHUISBERICHT 
 
Bijna 50 jaar heb ik samen met mijn gezin met heel veel plezier op Fleardyk 32 gewoond. Onze kinderen zijn hier 
opgegroeid en hebben hier hun stevige basis gelegd. Mijn man Guus was jarenlang actief in het 
voetbalverenigingsleven. En in onze buren hebben wij onze beste vrienden gevonden.  
 
Vanwege het overlijden van Guus vorig jaar, is het huis te groot geworden. Het werd tijd voor een volgende 
stap. Begin juni ben ik naar Sneek verhuisd, in de wijk Stadsfenne. Dat is dichtbij, dus ik zal nog regelmatig in het 
dorp te zien zijn.  
 
Ik wil hierbij iedereen bedanken voor de goede vriendschap en hulp de afgelopen 50 jaar. Met name dank ik de 
vrijwilligers van het Putsjekafee en Graach Dien. Zij hebben -zeker de laatste jaren- heel veel voor ons betekend.  
 
Met vriendelijke groet,  
Edmee Klock-Benjamins 
Loëngasterlaan 304 
8604 ZX  SNEEK 
 

DANKBERICHT 
 

 
 
KERKDIENSTEN 
 
(Let op de veranderende aanvangstijden en alles onder voorbehoud). 
  

U bent van harte welkom: 
Zondag 28-06-2020 09:30 uur Ds S. Leene Sneek 

 

Zondag 05-07-2020 10:00 uur Ds. L. Weima Scharnegoutum  Nieuw Vieren 

Zondag 12-07-2020 09:30 uur Ds. J. de Waal Nijland 
 

Zondag 19-07-2020 09:30 uur Ds. S. Baayen Oosterzee 
 

Zondag 26-07-2020 09:30 uur Stijn v/d Woude Sneek   

Zondag 02-08-2020 10:00 uur  Ds. L. Weima Scharnegoutum Nieuw Vieren 

Zondag 09-08-2020 09:30 uur Ds. F. Welbedacht Sneek  

Zondag 16-08-2020 09:30 uur Ds. L. Weima Scharnegoutum  

Zondag 23-08-2020 09:30 uur Ds. L. Weima Scharnegoutum  

Zondag 30-08-2020 09:30 uur Mw. S. Aardema Menaldum  

 
Volg ons: Dit was ons laatste nieuws op de website: de kerken zijn weer open!  

Ga naar: www.pknscharnegoutum.nl 

Langs deze weg willen wij een ieder dank zeggen voor de vele blijken van medeleven na het overlijden 

van ús mem, beppe en oerbeppe, 

Boukje Landman-Jongsma 

Fam. Landman 
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Gratis! Welkom in ons dorp !!!    
Voor u een gratis welkom- en troetelboeket!    

 

Hoe werkt het ? 
 
4ÉÐ ÏÎÓȡȣȢ "ÅÎ ÊÅ ÚÅÌÆȟ ÏÆ ÉÓ ÅÒ 
iemand nieuw bij u in de straat 
komen wonen?  
 

Gratis: Het bestaat, u ontvangt gratis een 
welkomstbloemetje in ruil voor een kort stukje kopij 
en een foto!  
Kennismaken, het is best leuk om te weten wie in 
ons dorp zijn komen wonen!!!   
Hartelijke groet, Namens Dorpsbelangen  en 
Mediagroep.  
  

 
 

-Oud Papier-  

 
 

 

Zaterdag 4 juli 2020 

 
Graag in een doos bij de weg. Ordelijk! 

Staat het op vrijdagavond al bij de weg dan 
bent u nooit te laat !!! 

 
 

 
 
NIEUWE BEWONERS AAN DE LANGE ACHTE 37: LIEME EN ALETTA 
 

Sûnt 29 febrewaris wenje wij, Lieme Lautenbach en Aletta Nieboer, mei nocht 
oan de Lange Achte. Wy binne yn it hûs fan Kees en Akkerie kommen te wenjen. 
Wy genietsje fan ús romme hûs, Skearnegoutum, de natûrplakjes De Flearen en 
Oer it lange rek , en it lekker tichteby Snits wenjen. 
 
Lieme werkt by GGZ Centraal yn Lelystêd en Aletta heeft haar praktyk 
Sinneflecht aan huis en op locatie. Sinneflecht, de praktijk met een holistische 
kijk. Sinneflecht richt zich op mensen die het even allemaal teveel is. Alle ballen 
in de lucht houden kan op langere termijn opbreken. 
 
Maar ook voor rug-en nekklachten kun je bij Sinneflecht terecht,  deze worden 
behandeld door middel van wervelcorrecties en massages. Voor meer 
informatie www.sinneflecht.nl  
 
Skylk sille der ek workshops, stiltedagen en meditaasjejûnen plak fine op de 

Lange Achte.   

 
Wy hâlde fan kuierjen, fytsen, ús klassiker Mercedes Benz, túnkjen, lêzen, dûnsjen , kontakt mei minsken 
meitsje en noch in hiele protte oare dingen. 
Kom mar ris del!   
 
Hertlike groetnis, 
 
Lieme en Aletta 

 

http://www.sinneflecht.nl/
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WANDELEN IS GENIETEN:  

# Normaal zijn juni en juli de maanden waarin Scharnegoutum zich 

voorbereidt op de vakantie. Die vakantie is er niet dit jaar. Of toch wel? 

# Deze keer begin ik de dag vroeg. Ik sta op uit mijn caravan op het caravan-

camperpark (Schrale Oergongswei). Er staat een stevige 

wandeling op het   programma. 

 

# Ik kies voor de bordjesroute van het Wandelnetwerk 

(Lege Dyk). Wandelen juist nu. Wandelen is gezond en vooral leuk. Dat plezier kan soms 

dichtbij zijn. Lekker weg in eigen dorp!  

 

 

# Een aaneenschakeling van overwoekerde plantsoenen (Lange Achte - 

Waldastrjitte). De gemeente is druk met regeltjes, crisis en corona en 

vergeet daardoor haar eigen natuur. Of wacht zij totdat de burger uit ergernis 

zijn eigen schoffel wel zal pakken?  

Misschien een hele subtiele oproep om een burgerinitiatief te starten. 

 

# De bewoners hebben liever geen poep op 

de stoep. Onderweg sta ik kort stil bij een 

hondentoilet (Fleardyk). 

 

Kapot en schreeuwend staat die 

consequent open. Is het uit stil protest?  

Doorlopen maar.  

 

 

 

Da’s dan weer vrolijker, ik zie hier en daar de wilde distels en de paardenbloemen rijkelijk groeien. Ze bloeien 

gewoon tussen de rozen (Lange Achte). De gedachte achter het gemeentelijk natuurbeheer is me nog steeds 

onduidelijk.  

‘We’ll meet again’. De gemeentewerker maakt indruk op zijn of haar zitmaaier. Elke week scheurt hij door ons 

dorp en scheert het gras.   

 

# Ik wandel langs de supermarkt, waar de karretjes (bij Poiesz) heel even 

uitrusten. De gastheer/gastvrouw is naar huis gegaan. Het moet weer een 

vermoeiende dag zijn geweest. Het is nu 7 dagen per week poetsen tegen 

corona. Het is een zegen, ik hoor het nieuwe ‘Alsjeblieft en dankjewel’, ook 

op de zondag zijn dit nu vertrouwde woorden. Een winkelmuntje is niet 

meer nodig.  
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# Verder langs een onooglijke droge heg 

(Fleardyk).  

Het is overal gortdroog. Het water is ver gezakt, zo 

maakt deze meerpaal (It String 33) duidelijk.  

De oude uiterwaarden van de Zwette zijn 

opgedroogd. Ooit lag hier, nadat er de nodige 

wonderen hebben plaatsgevonden, misschien wel 

een boot?  

 

# wandelend langs de glascontainer (Lege Dyk), die tot de rand toe is gevuld. De meeste mensen sorteren de 

lege flessen plichtsgetrouw op kleur. Iedereen draagt bij aan een beter milieu.  

Een belangrijke kringloop.  

 

Gelukkig blijft het niet bij zo’n kort wandelingetje, we kunnen nog verder gaan.  

 

# Aan het einde van de dag maak ik een iets langer kuiertochtje door de natuur. De 

route verkennen naar de plasdras, langs het watertje van Oost naar West.  

# Dan is daar plots de trein (Bozum) die je van 

verre hoort aankomen en even de weg 

blokkeert.  

Over de normale dingen in het dorp kun je nadenken als je wandelt. Je 

hoeft alleen maar op pad te gaan. Tijdens elke wandeling in ons dorp is 

het genieten.   

 

 

 

 

# Zo typisch Scharnegoutum, een rijk plaatsje, héérlijk 

dorp.  Rijk aan charmante plekjes.  

Hartverwarmend!   

Een gefortuneerd pelgrimsoord (kerk en Pinksteren De 

Achterbuorren)  

# We kunnen hier 

interessante lessen uit 

leren en dat zet aan tot 

(na)denken  

 

 

(beeldje in de tuin Prof. Fridsmastrjitte).       

Ontspan en geniet! 

  

Albert   
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BIJZONDERE MAANDEN 

De afgelopen maanden zijn voor veel grote mensen 
en kinderen toch wel heel bijzonder geweest.  
De reden? Het Coronavirus. 
Wie had dit aan het begin van 2020 kunnen 
bedenken. 
 
Voor ons betekende dit, dat de school m.i.v. 16 maart 
dicht moest. 
In de vakanties is het normaal, een dicht 
schoolgebouw maar dit voelde anders, heel 
onwerkelijk……! 
Geen kinderstemmen in de school en op het plein, 
terwijl ze er voor je gevoel wel hoorden te zijn. 
 
Ja en dan……? Er moest wel onderwijs worden aangeboden. 
De eerste drie weken werden er pakketjes met huiswerk door de collega’s samengesteld. 
Deze konden op woensdag, volgens een strak tijdschema, op school worden afgehaald. 
 
Bij het afhalen, beneden in de hal van school, mocht er verder geen contact zijn en moest ook de anderhalve 
meter afstand in acht worden genomen. 
Er kon niet even een praatje gemaakt worden, of gevraagd worden: Hoe gaat het? 
Geen tijd voor een grapje, nee het huiswerkpakketje, met daarop de naam ophalen, en daarna weer snel de 
school uit en naar huis. 
Deze huiswerkpakketjes boden ongeveer voor een week werk. 
De meesters en juffen leerden om, via de chat, dagelijks vragen van kinderen en ouders te beantwoorden of tips 
te geven ter ondersteuning. 
 
In die eerste drie weken, werd er in unit 2 en 3 vooral veel stof herhaald. 
Bij de jongste kinderen werden veel samenwerkingsopdrachten gegeven: 
Opdrachten om bijvoorbeeld samen met de ouders te doen, zowel in als buitenhuis.  
Maar…… Corona bleef langer rondhangen dan eerst werd gedacht. 
 
Ook na drie weken, moesten de scholen nog dicht blijven. 
Vanaf dat moment zijn wij gestopt met het verzorgen van huiswerkpakketjes, die afgehaald konden worden en 
zijn we bijna helemaal digitaal gegaan: 
 
Het huiswerk werd via SocialSchools aangeboden, met de daarbij horende instructiefilmpjes. 
Een nieuwe uitdaging voor de meesten van ons. 
Gelukkig ging dit steeds beter! 
Daarnaast bleef natuurlijk de dagelijkse ondersteuning van het team via de mail en chat. 
 
Deze manier van thuiswerken en onderwijs op afstand, zorgde soms helaas ook voor spanning en lastige 
situaties binnen gezinnen: 
Ouders die thuis moesten werken, in combinatie soms met meerdere kinderen, die thuis hun huiswerk moesten 
maken. 
Bovendien hebben de kinderen van onze school, thuis niet allemaal de beschikking over een laptop of tablet. 
Gelukkig hebben we hier in de meeste gevallen een oplossing voor kunnen vinden. 
Toch begrijpen we heel goed dat deze situatie, in combinatie met de begeleiding die thuis toch ook geregeld van 
ouders werd gevraagd, lastig was. 
Wij waarderen dan ook de inzet en ondersteuning, die de ouders tijdens deze maanden hebben getoond, 
bedankt daarvoor! 
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Gelukkig mochten de scholen op 11 mei weer gedeeltelijk open: 
Wel hele dagen lesgeven, maar steeds aan de helft van de leerlingen. 
Voor de kinderen betekende dit dus een combinatie van naar school gaan en 
thuis verder werken. 
Dit alles volgens de richtlijnen van het RIVM en onze Stichting. 
Gelukkig zijn deze weken soepel verlopen o.a. met dank aan Watze. 
Kent u Watze niet? 
Hij is inmiddels bijna een bekende Scharnegoutumer….. 
Voor alle duidelijkheid ziet u hem hiernaast op de foto. 
 
Watze heeft kinderen en ouders, door middel van een filmpje, laten weten wat 
er door het Corona Virus nu allemaal anders ging op het schoolplein en in 
school. 
Voor de kinderen maakte dit veel duidelijk, voordat ze weer naar school 
mochten. 
 
Ja, en sinds 8 juni gaan de kinderen weer allemaal iedere dag naar school. 
Op zich gaat ook dit goed, al is het anderhalve meter afstand houden, tussen leerkrachten en kinderen, wel 
lastig en voelt het in verschillende situaties voor ons ook heel onnatuurlijk……. 
 
We hebben de afgelopen maanden echter ook de volgende positieve effecten ervaren: 
* we weten nu, dat leren op afstand, ook in het basisonderwijs mogelijk is 
* wij zijn in korte tijd hierdoor ICT vaardiger geworden 
* we hebben als team veel van elkaar geleerd 
* was er veel en vaak positief digitaal contact tussen ouders en leerkrachten 
* bleken kinderen, ouders en wij, soms creatiever dan we daarvoor hadden kunnen denken 
 
We zijn benieuwd welke richtlijnen er na de zomervakantie gegeven zullen worden, 
wachten het af. 
Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we dat weer z.s.m. met de ouders communiceren en de organisatie 
daarop aanpassen. 
Ook namens de collega’s, wens ik iedereen gezonde en ontspannen zomermaanden toe! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Dukke Hofman 
CBS Op ‘e Hichte 

 

PUTSJE KAFEE / GRAACH DIEN 

 
Bellen kan naar: 
Anna Luimstra 0515-420163 / 0616646432, 
Geart Bos 0515-416753 / 0645483378, 
Joke Leeverink 0515-411329 / 0630274614 
en Baukje de Groot 0515-422351 / 0651062242 , 
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BOEKPRESINTAASJE MEI KOMMISSARIS BROK OP “OP’ E HICHTE” 
 
Woansdei 3 juny fûn der in tige bysûnder barren plak yn basisskoalle “Op ‘e Hichte”. Fol spanning sieten it 
ûntfangst komitee en de bern fan groep 8 te wachtsjen op kommissaris fan de Kening Arno Brok dy’t efkes oer 
tsienen de Terp op riden kaam. Ien en oar hie te krijen mei de boekpresintaasje fan it berneboek “Sis my wa’t ik 
bin” oer de jongesjierren fan Louis Godschalk as Loekie Rienstra yn Skearnegoutum. Louis syn beide âlden binne 
yn de oarloch fermoade yn de kampen yn Dútslân. Oanwêzich wiene de skriuwster fan it boek Hanneke de Jong 
en har man. Foar printerij Bornmeer wie Hanneke Zuidema út ‘e Gordyk kaam mei in tal doazen mei boeken. Ek 
oanwêzich wiene de skriuwer fan it Boek “Wie ben ik”, de biografy oer it libben fan Louis Godschalk wat ferline 
jier útkommen is, Koos Boorsma en ta beslút Sybolt Muizelaar fan de Stichting Mearslach fan Frjentsjer. Dizze 
stichting is dwaande op it mêd fan (meartalich) ûnderwiis en soarget û.o. foar kennis en ynformaasje oan ‘e hân 
fan meardere ûnderwiisprojekten. Ien dêrfan is “Libje yn frijheid” Wurkje oan frede en rjochtfeardigens. Dêr út 
fuort kommen is ek it skriuwen fan it (berne) boek “Sis my wa’t ik bin” oer it jonge libben fan it joadske jongkje 
Louis Godschalk, dy’t op de legere skoalle yn Skearnegoutum sitten hat. Dit ferklearret ek de kar foar de 
presintaasje op de basisskoalle yn ús doarp. Basearre op it, ferline jier, útkommen autobiografyske boek fan 
Koos Boorsma oer it libben fan Louis hat skriuwster Hanneke de Jong no dit boek skreaun foar de bern fan groep 
7 en 8. 
 
It doel wie om it boek te presintearjen op Fryske Befrijingsdei 15 
april mar fanwegen corona koe dat net troch gean. Fandêr dat it no 
plak fûn hat, want, sa fertelde Syb Muizelaar, de behanneling fan de 
twadde wrâldoarloch is net bûn oan in spesjale perioade fan it jier. 
Oan it haad fan de skoalle Dukke Hofman de ear om tegearre mei 
har kollega master Arno Attema it selsskip wolkom te hjitten. Nei de 
yntroduksje en it mei-inoar yn de kunde kommen oer en wer fan 
oanwêzigens gie it selskip nei it lokaal fan groep 8 dêr’t Sybolt 
Muizelaar, Hanneke de Jong en kommissaris Brok de jongerein 
tasprutsen. Se fertelden oer de tastânkomming fan ien en oar en de 
perfekte gearwurking mei master Arno en de skoalle. De 
kommissaris wiisde der û.o. op hoe belangryk frijheid en lykweardigens foar ús minsken is. Master Arno Attema 
brocht doe in livestream/skype ferbining ta stân mei Louis yn Israel wat te folgjen wie op it tv skerm yn it lokaal. 
De 1e fraach fan Brok wie, “fersteane jo wol Frysk?” Ja wis, wie it antwurd en ik praat it ek, better sels as it 
Hollânsk! Der ûntstie in hiel bysûnder petear tusken Louis Godschalk en de kommissaris dy’t tige ynteressearre 
wie yn it libben fan Louis, benammen ek dêr yn Israel. Doe wie it tiid foar it oerhandigjen fan it earste boek troch 
Brok oan Godschalk, dat gie sa. Brok rjochte him mei it boek op it tv skerm en rikte doe it boek út troch in 
beweging te meitsjen sa’t je dat ek dogge as je tsjinoer i  mmen steane, dêrop kaam oan de oare kant op it skerm 
it boek yn byld yn de hannen fan Louis! In hiel bysûnder momint foar de oanwêzigen. Nei wat plichtplegingen 
oer wer op skoalle en yn Israel wêrby Louis betanke foar it boek en de bern nochris op it hert drukte de frijheid 
dy’t wy hjir ha te koesterjen. Ek wiisde hy op it feit dat alle minsken yn ‘e wrâld gelyk binne en dat rasisme en 

fassisme in grut gefaar is foar de wrâldfrede en it minskdom. Hy hold ek 
noch in moaie taspraak foar de bern oer, út ‘e bibel wei, de rol fan de 
pleechmem dy’t de eigen mem 
ferfangt. Dêrnei krigen alle 
oanwêzige bern in boek út hannen 
fan de kommissaris.  Fan it boek 
binne 16000 eksimplaren printe dy’t 
ferdield wurde ûnder de bern fan 
groep 7 en 8 fan 381 basisskoallen 

yn Fryslân. It boek komt net yn de winkel y.f.m. de subsydzje dy’t 
bedoeld is foar alle groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn ús provinsje. 
Wa’t dochs graach in boek ha wol kin in berjocht stjoeren nei de 
stichting Mearslach yn Frjentsjer. It boek kostet €7,50 + ferstjoerskosten.   
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Nei de presintaasje op skoalle is it hiele selskip nei it grêf fan Louis syn 
pleechmem Hennie Rienstra - Oosterkamp rûn om dêr blommen te 
lizzen. Fia in whatsapp ferbining mei de telefoan koe Louis dit ek 
meimeitsje. Underweis waard noch efkes stilstien by it monumint oan de 
Achterbuorren dêr’t ûnderskreaune noch wat ferteld hat oer de 
tastânkomming fan it monumint en oer de minsken wêrfan de nammen 
op de stien stean. Bysûnder wie it komplimint fan de kommissaris oer it 
monumint, de betinking yn Skearnegoutum en de tekst op de plakette “It 
fjoer fan langstme sil ivich baarne”. Hy wie sichtber ûnder de yndruk. Ien 
opmerking fan in famke wat mei nei it tsjerkhôf west hie sil my altiten by bliuwe. Wy rûnen wer werom nei 
skoalle doe se sei: “Ik sil dit nea wer ferjitte, alle kearen as ik hjir lâns kom sil ik oan dizze dei werom tinke!” 
 

Oer it boek “Sis my wa't ik bin” fan Hanneke de Jong 
 
It is 1956, nei de simmerfakânsje. Loek sit yn de twadde klasse fan de ULO. In nije learaar lêst alle nammen 
fan de learlingen op, behalve Loek sines. Hy lêst ek in namme op dy't gjinien wat seit. Mar wa't dat is, wit 
er net. De learaar tinkt dat Loek him foar de gek hâldt en sleept him mei nei de direkteur. Dy stjoert Loek 
nei hûs mei it boadskip dat it tiid wurdt dat syn heit en mem alles fertelle. 
 
Noch hieltyd hat er gjin idee. Syn mem jout him in deiboekje dat se byholden hat. It begjint yn 1944, as it 
oarloch is. Foar Loek begjint de syktocht nei wa oft hy no eins is. 
 
Troch hiel Europa lizze stroffelstiennen (struikelstenen of, de oarspronklike namme, Stolpersteine). Al dy 
stiennen meiinoar binne ien grut monumint foar de slachtoffers fan de Twadde Wrâldoarloch: de Joaden, 
Roma en Sinti, homo's, handikapten en Jehova's tsjûgen. Dy stiennen lizze foar de huzen fan minsken dy't 
yn "e oarloch út harren huzen helle binne, nei kampen brocht en fermoarde. Foar de âlden fan Louis lizze 
twa stiennen foar it hûs dêr't se eartiids wennen en dêr't se weihelle waarden. 
 
It boek kostet € 7,50 en is te bestellen by:  
Hanneke de Jong, https://hannekedejong.frl/it-is-der-sis-my-wat-ik-bin/ 
 
Utjouwerij: Bornmeer 

 
Geart 

 
“NIEUWE GOLFBAAN” 
 
De organisatie van de opening van de nieuwe golfbaan kijkt met 
grote tevredenheid naar de dag van morgen.  
Wij hebben dan de eerste echte golfbaan zonder gras! “Als het weer 
zo mee zit – zonnetje -  geen regen – weinig wind – kan er niet veel 
meer fout gaan” zegt de woordvoerder. Het gras hoeft namelijk niet 
te groeien en wij het niet te besproeien. Laat de bal maar rollen!  
Hij zegt blij te zijn met de aanleg van de eerste  golfbaan op de 
grens van Scharnegoutum – Loënga.  
Het was idd een grensgeval, maar de baan is van beide, dat is 
begrijpelijk en zal  altijd zo blijven. De heuvel op of af. Waar de bal ook ligt het doet er toe. De voormalige 
grasdrogerij kan eindelijk iets moois bieden, wat niks met gras te maken heeft. En zo mooi aan de weg, zodat 
iedereen het gebeuren goed kan volgen. Op gepaste afstand van Sneek, veilig. Daarmee houden we de stad 
strategisch en verantwoord van ons weg. Hoeveel geslaagde ‘holes  in one’ deze baan straks gaat opleveren,  
kan men nu nog niet zeggen.   
 
Albert  

https://www.bornmeer.nl/
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SKRIUWTALINT 
 
Ut en troch komme der hiel aardige saken op jins paad, sa komt der in frou út ús doarp by my mei in bondel 
ferhalen ûnder de earm dy’t har heit skreaun hat. Se hie betocht dat se moai yn de doarpsomropper koene, heit 
wist it noch net mar dy sil it grif moai fine, sa sei se. Nee jimme meie foarearst net witte om wa’t it giet, dat is ek 
net fan belang. Beide binne hikke en tein yn Skearnegoutum, mar dat is alles wat jimme witte meie en ek dat de 
ferhalen him foar in grut part yn de jongesjierren fan de skriuwer ôfspylje. Ik wit om wa’t it giet en hie dit talint 
net by him socht. Lykwols bin ik tige optein oer wat er skriuwt en as it giet sa’t syn dochter en ik it yn holle ha 
dan meie jimme tenei, seker foar 2 á 3 jier moanliks ien fan dy moaie ferhalen yn de omropper ferwachtsje. 
Benammen de minsken dy’t hikke en tein binne yn ús doarp sille der in protte yn en fan herkenne en sille op in 
stuit ek grif troch ha wa’t de skriuwer fan dit moais is. It earste ferhaal giet oer Gabe en syn dochter Pytsje. Gabe 
ha ik net, mar Pytsje wol kennen.  
In protte wille der mei. 
 
Geart 

 

Gabe 
 
Gabe wie al in man op leeftiid. Hy wie al mei pensjoen. Wat hy earder dien hat wit ik net. Hy wenne oan 'e Ald 
Dyk, en hie ek in hûs dat yn it ferlingde stie fan syn eigen hûs. Dat hûs wie âld en boufallich. Neffens my hie âlde 
Herma der wenne. Myn muoike út Akkrum ried altyd mei in soan fan Herma, as dy nei syn heit yn it doarp 
moast. Myn muoike, ús heit syn suster, koe dan moai mei nei myn âlden. Der riden doe ek net sa folle bussen as 
hjoed de dei. Yn 'e werom reis waard se dan wer oanhelle troch Herma. Mar âlde Herma rekke der by wei, en 
syn hûs wie leech kommen te stean. Gabe hat it doe kocht, sa goed as ik wit. 
Gabe wie wol in koartswilich man. In bytsje in typstra, mar net ferkeard. Hy hie ek in dochter, Pytsje. Pytsje wie 
in eksintryk frommes, mei hiele útsûnderlike klean oan. Se hie lang griis hier, en in bytsje in kromme noas. Se 
riedt yn in Renault Floride kabriolet, in wyteftigen ien. Se wenne yn Poppenwier en kaam regelmjittich by har 
âlden oer de flier. Pytsje wie fan profesje pianolearares, en skildere ek noch. Dat sadwaande neamde elkenien 
har Pytsje Piano. Mei moai en minder moai waar, ride se mei de Floride altiten mei iepen dak. Dat wie dan it 
besjen ek wol wurdich. As se wat gong hie mei de Floride, dan waaide dat lange grizige hier har raar om 'e kop 
hinne, mar nettsjinsteande in tige keunstsinnich frommes. Gabe wie ûndertusken syn húske wat oan 't 
ferbouwen. It âlde húske neist Gabe syn hûs moast letter mar ris wat opknappe wurde. Der rûnen regelmjittich 
bern lâns it hûs fan Gabe, wat opknapt wurde soe. Se seagen dan ek wol dat der in pear stikkene ruten yn 
sieten. Dan kinne der ek noch wol in pear by, tochten se! Sa waarden der wat mear jonges mobilisearre om mei-
inoar noch wat ruten yn te smiten. Wy mei in bûse fol grintstiennen der op ôf, en ja hear, it reinde stiennen. It 
duorre net sa'n skoft, of der wiene al ferskate ruten sneuvele. 
Fansels kaam de moard gau út, en waarden wy op it matsje roppen by Gabe. As nederige kwerulanten, mei de 
holle del, hearden wy Gabe oan. Wa hie wat dien, en wa hie neat dien. Bram woe him der útrêde en sei tsjin 
Gabe, Jappie hie al in gat yn in rút smiten, en myn stien fleach krekt troch datselde gatsje, dus ik ha neat stikken 
makke! Gabe fûn dat Bram like goed mei ferantwurdlik wie en moast like goed mei betelje. It foel de âldelju wer 
in kear net ta. Elk moast fjouwer gûne betelje. Dat wie net 
om 'e nocht. Us heit fertsjinne doe fiifentweintich gûne yn 
'e wike, dat gean der mar oanstean! De straf fan myn 
âlders kin ik net mear foar de geast krije, mar hat der wis 
en wrachtich wol west! 
De straf fan Gabe wie neist de fjouwer gûne, it oprêden fan 
de stikkene ruten yn it hûs, en as wy dat ta tefredenens 
opromme hiene, dan koe it wêze, dat wy mei dochter 
Pytsje in rûntsje yn 'e Floride meitsje mochten. Wy ha 
bliksems fluch it glês opromme, mei yn 't foarútsjoch in 
rûntsje mei Pytsje yn 'e iepen auto. 
 
Petee 
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SCHARNEGOUTUM IN WOORD & BEELD 
 
Dit keer wil ik jullie graag meenemen naar een ervaring die ik eind juli 2019 had. Misschien breng ik jullie nog op 
een idee voor deze zomer…? 
 
Op donderdag 25 juli 2019 kwam een meisjesdroom uit voor mij. Een hele eenvoudige wens, maar die blijkbaar 
toch 46 jaar nodig heeft gehad om uit te komen. Vroeger stond het al op mijn wensenlijstje, toen ik nog niet 
wist dat dit een ‘bucketlist’ heette. Als jong meisje had ik altijd een rijke fantasie en ik was avontuurlijk 
aangelegd. Nou ja, niet echt extreem avontuurlijk, maar dat ik later op ontdekking zou gaan, stond wel vast! 
 
Heel veel dingen van dat wensenlijstje zijn inmiddels uitgekomen, heb ik gedaan, beleefd, ervaren of gezien, 
maar dit nog nooit! Tot die ene dag vorig jaar juli dus… 
 
Het was het perfecte moment ervoor, op een dag met weer een warmterecord. Ik had er de hele dag al zin in! 
Om 23:00 uur ’s avonds alles maar even voorbereid en klaargezet, het ging dan eindelijk echt gebeuren. En nee, 
dit keer niet halverwege afhaken of mijn heil ergens anders zoeken als het niet ging lukken…. Nee, dit keer ging 
ik tot het einde doorzetten. 
 
Zoals ik het had verwacht, ging het zeker niet worden, maar dat wist ik natuurlijk nog niet toen ik eraan begon. 
Nee, het was behoorlijk aanpoten en wat een drukte om me heen. 
 
0:00 uur; De Grote Beer bevond zich rechts boven me en ik heb wel 20 satellieten gezien, tja en welke satelliet is 
dat dan en hoe hoog zijn ze eigenlijk? En die satelliet die ik een uurtje geleden zag in precies diezelfde baan, is 
dit dan dezelfde of een andere die toevallig in de dezelfde baan voorbij komt? Gelukkig zijn daar apps voor, dus 
dat heb ik even opgezocht om 01:30 uur. 
 
En dan die rotganzen, die heb ik bijna de hele tijd wel gehoord. Wanneer slapen ganzen eigenlijk? 
 
Ik had veel meer vliegtuigen verwacht, maar die heb ik niet eens zo veel gezien. Vast nog de nasleep van die 
storing met de koffers van twee dagen geleden… 
 
Het mooiste wat ik wel gezien heb, zijn twee vallende sterren. Nog nooit eerder had ik dit fenomeen gezien en 
nu zomaar twee stuks met een tussenpoos van ca. anderhalf uur. Om 03:00 uur lag ik dus met wijd 
opengesperde ogen (ik probeerde 180° tegelijk te bestrijken, best moeilijk trouwens) op zoek naar de derde…, 
maar dit werd’m niet. Ik moest denken aan dat programma van vroeger waarbij bij een spel in een halfronde 
cirkel voor en boven je een aantal stokken hingen. In willekeurige volgorde vielen de stokken één voor één naar 
beneden en het was zaak om zoveel mogelijk stokken te vangen om de mooiste prijs te kunnen winnen. Hoe 
heette dat programma ook alweer? Ik had tijd genoeg om erover na te denken, maar ik kwam er niet op… 
 
03:15 uur; er blaat één schaap uit het grasland achter ons, waarom zou die dat doen? Kan ze niet slapen? Is ze 
schaapjes aan het tellen? Droomt ze? 
 
03:30 uur; de kikkers beginnen te kwaken, die rotganzen weer, dan hele harde wind. En plotseling werd het 
helemaal stil; geen geluid meer, geen dierengemekker, en de wind, hé de wind was volledig stilgevallen. 
 
03:45 uur; in de verte zie ik weerlicht. Ik begon al te tellen, maar er kwam niets. Gelukkig, dan lijkt het me ver 
genoeg weg, Vlieland of zo? Even op de buienradar app kijken; Texel. Ha, ik had het bijna goed! Maar goed 
nieuws voor mij, dit betekende dat de kust voor mij veilig was. 
 
04:00 uur; Scharnegoutum ligt in alle rust aan mijn voeteneind en bij mijn hoofdeind wordt het alweer 
behoorlijk licht in de richting van Leeuwarden, dat heb ik dan ook maar gelijk een half uurtje gevolgd. Nooit zo 
op gelet, maar dat proces van licht worden gaat eigenlijk best wel snel. 
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07:30 uur; Peter wekt me. De wekker op mijn telefoon heb ik niet gehoord. Nadat ik dit check klopt dat ook wel, 
de batterij van mijn telefoon was door overmatig gebruik deze nacht leeg. Een half uurtje later zat ik iets minder 
fris en fruitig dan anders op de fiets naar mijn werk. 
 
En dat stukje tussen 04:30 en 07:30 uur dan? Ja, dat heb ik dan even gemist (ik weet het, helaas de opkomende 
zon niet gezien), ik denk dat ik daadwerkelijk ca. drie uurtjes geslapen heb. 
 
En mijn meisjesdroom dan? Dat was één nacht slapen in de open lucht! Nu heb ik dit iets bijgesteld en het 
woord ‘slapen’ vervangen door ‘doorbrengen’. Want dit laatste is in ieder geval wel uitgekomen. 
 

Topervaring (ja, ja, een kinderhand is gauw 

gevuld!) en deze kan ik nu eindelijk van 

mijn wensenlijstje… uh bucketlist afvinken. 

En nu zou ik de selfie kunnen plaatsen die 

ik om 03:52 uur heb gemaakt, maar die ga 

ik jullie besparen en heb ik inmiddels 

verwijderd van mijn telefoon. Wel heb ik 

een afbeelding van een sterrenhemel 

toegevoegd, maar deze heb ik niet zelf 

gemaakt, daar heb ik geen tijd voor gehad! 

Groeten, Fiona van Netten 
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ONDERNEMEN IN CORONA TIJD: DE KAASREUS 

We raken in gesprek met Gerard Alferink, hij is 

eigenaar, kaasverkoper, ondernemer van de 

Kaasreus. De Kaasreus, Écht de kleinste winkel 

van ons dorp. Maar tegengesteld heeft de 

Kaasreus wel een heel groot assortiment kazen 

met lekkere smaken. Die gaan veel verder dan 

Scharnegoutum. Zo’n bedrijf kan plots nog 

kleiner worden wanneer je in corona tijd 

klanten ziet verdwijnen. Gerard wist van 

verliezen, eerder werkte hij bij de Steenklip in Sneek maar moest vanwege een sanering andere wegen inslaan. 

Andere wegen zijn er nu weer. Dit zogenaamde ‘nieuwe normaal’ blijft gek en is heel merkwaardig. De andere 

winkel, de zaak van zijn partner, is een kapsalon. Daar hebben ze nu ruimte tekort, de coronacrisis maakte de 

winkel 35% kleiner. Van zeven stoelen, zeven man personeel terug naar drie kappers en drie stoelen. 

Ongebruikelijk, voor de corona eisten we als burgers meer en meer ruimte en vrijheid nu eisen we nog meer 

ruimte op in een overvol land. Dat gaat straks mogelijk weer botsen.  

Gelukkig, en zo geeft Gerard aan, gaan mensen zich ernaar gedragen. De klanten bellen ons weer en komen. Dat 

gaat heel gemoedelijk.  

De steun van de overheid ging naar het uitbetalen en behoud van het personeel. Het werd voor het echtpaar 

Alferink een nijpende kwestie, de broekriem moest flink worden aangetrokken. De handel met kaas liep wat 

terug, maar ging door. De winkel geeft namelijk duidelijk aan dat je met 1 klant tegelijk, niet zomaar meer 

ruimte kan geven aan anderen. Weinig aanpassing dus. En bovendien, weet Gerard genoeg om te weten wat je 

nodig hebt. Je wijst even, of je vraagt. “Zo gaat dat gewoon bij mij, zonder mij kan je het zelf niet pakken!” Dus 

ook het coronavirus kan je niet verder verspreiden.  

Gerard zijn winkel was al een “to go” concept. Wat hij deed was bestellingen verwerken, online via het web, 

relatiegeschenken inpakken en deze bezorgen. Daar is de Kaasreus  groter in dan je zou verwachten. En dan op 

dat terrein van giftings en relatiegeschenken loopt die handel plots fiks terug. De klad zit met name in het 

koopgedrag van grotere omvang. Mensen geven minder geld uit, er is angst.   

Zijn vrouw zat intussen thuis na te denken over al die maatregelen. Gerard moest daarentegen harder werken. 

Onderweg had hij nog wel afleiding en het praatje bij de deur.  

Zonder opvolgen van maatregelen en voorschriften van de overheid mag je niet verder. Wij volgden, we 

keerden ons tegen verdere besmetting. In de kapperszaak gingen toen vier stoelen weg. En eindelijk kwam het 

verlossende woord van Rutte, dat mensen weer in de spiegel mogen kijken bij de kapper. De spiegel, ben ‘ik’ 

veranderd, is de wereld veranderd? Zien we verandering?  “Ja, dat wel, we gaan de tijd niet  inhalen. Dat is een 

verandering, de verdiensten van de maanden april en mei zijn weg. En dat zijn altijd de meest drukke maanden 

in de kapsalon.  

Of het dan ècht verandert? Ach, kijk nu naar de televisie, de grenzen gaan alweer open, het ongeduld neemt toe 

en de eerste vliegtuigen vliegen. Ik weet het niet. Gelukkig heeft de intelligente lockdown niet alles stuk 

gemaakt.  Wij gaan door en jullie blijven welkom. Want kaas van het mes, is altijd vers, wordt nog altijd gratis bij 

u thuisbezorgd!”   

Met dank aan de Kaasreus Gerard Alferink!  

 
Albert  
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STEUN ONZE ONDERNEMERS:  
We worden getroffen door een crisis van ongekende omvang. Het raakt ons allemaal. Des te groter is de 
noodzaak om elkaar de helpende hand te steken, daar waar het enigszins mogelijk is. 
STEUN ONZE LOKALE ONDERNEMERS.  
 
Hoe? Omarm hun initiatieven. Of koop bijvoorbeeld tegoedbonnen die u kunt besteden na de crisis.  
Bestel maaltijden of laat spullen door hen thuisbezorgen.  
 

 

WERKEN OP EEN CORONA AFDELING IS EEN HELE ONDERNEMING 

De crisis gaat aan veel mensen in ons dorp voorbij. Sommige 
dorpelingen worden ernstig geraakt en anderen werken er zelfs 
middenin!   
Zulke frontlinie werkers zijn er ook in Scharnegoutum. Het werken 
op een Covid 19 afdeling is een hele onderneming. 
We vroegen verpleegkundige Albert v.d. Laan om over zijn 

ervaringen te vertellen. Albert werkt bij Patyna en was een paar weken werkzaam in de Ielânen, afdeling de 
Stinzen.   
 
Mijn ervaringen in het verplegen van corona cliënten: 
Tijdens de uitbraak van corona heb ik een tijdje gewerkt op een corona afdeling. De afdeling is in korte tijd 
aangepast aan de coronamaatregelen. Bij ons was alles prima geregeld. We hadden drie zones: Een groene 
zone, een oranje zone en een rode zone.  
Een groene zone is de zone waar we binnen komen, die is coronavrij. Hier dronken we koffie/thee e.d. Ook aten 
wij daar. We kwamen niet in het gebouw zelf. Hadden een eigen ingang. Geen contact met andere collega’s en 
andere bewoners. In de oranje zone deden we onze beschermende kleding e.d. aan volgens protocol. Handen 
desinfecteren, mondkapje op, vervolgens de spatbril en schort en tenslotte de handschoenen aan. Zo gingen wij 
de covid afdeling op. We hebben geen tekort gehad aan beschermingsmiddelen.   
 
De cliënten kwamen binnen via een eigen ingang. Ze werden met 
de ambulance gebracht. Op de afdeling hadden ze een eigen 
eenpersoonskamer, maar konden wel gebruik maken  van de 
gehele afdeling. Ze waren niet aan kamer gebonden en konden 
met het mooie weer zelfs in de binnentuin zitten. 
Vervelend was het wel dat ze geen bezoek mochten ontvangen. 
Communicatie gebeurde door beeldbellen of gewoon 
telefoneren. Soms kwam er bezoek voor het raam om gedag te 
zeggen.   
Er werd veel disposable materiaal (weggooi materiaal) ingezet m.b.t. eten en drinken.  
Over het algemeen waren de cliënten op leeftijd en aan de beterende hand toen ze binnenkwamen. Na twee 
weken zijn de meeste cliënten weer teruggegaan naar hun eigen woning. 
  
Er was een positieve sfeer en in zulke tijden merk je toch een bepaalde homogeniteit. 
Het werken met beschermende kleding aan was wel warm. Regelmatig, om de twee uur, gingen we naar de 
groene zone om wat te drinken en te eten. 
 
Ik heb het als een leerzame leuke ervaring  ervaren. 
 
Albert v.d. Laan 
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ONDERNEMEN IN CORONA TIJD: TIMMERBEDRIJF RUURD VELDHUIS 

Via, via of visa versa, we komen ergens. Maar de coronacrisis houdt ons nog 
steeds het volgende voor:  Oost, west, thuis best ….! We raken in gesprek 
met Ruurd Veldhuis, een Scharnegoutumer om ûtens. Ruurd woont aan de 
Thaborwei richting Tirns, feitelijk het meest westelijke continent van ons 
dorp. Ruurd is naast meubelmaker, allround  timmerman, eigenaar en 
ondernemer.   
 

 
We reizen deze keer dus metaforisch gezien over een grens. In de 
achtertuin van Ruurd zie je de sky-line van Sneek. De contouren van 
een opdringerige stad die gehaast dichterbij komt. De Martensdyk 
zal hopelijk verdere aanwas keren. Dan verder naar het oosten de 
vormen van Scharnegoutum. De Oergongswei als laatste plan van 
ontwikkeling. In de jaren negentig gerealiseerd, uitgewerkt, met 
ooit nog hoogmoedige plannen voor een rondweg. Ruurd heeft er 
wel een mening over: “gezellig door het dorp rijden houdt een dorp 
levend”. Wanneer mensen zich aan de snelheid houden en wat 
rekening houden met de omgeving dan hoeft dat niet zo’n groot 
probleem te zijn. “Een  dorp wordt met rondwegen gau dea…!”  
 
“Je creëert meer ruimte voor een ander wanneer je zelf minder ruimte eist…?!“ Deze crisis is een keerpunt. Ben 
‘ik’ veranderd, is de wereld veranderd? Zien we verandering?   
“Ik, weet het niet”, geeft Ruurd aan, “voor mij niet echt!”. Ruurd is hikke 
en teine yn Tirns, wat meer betekent….  ‘berne en grutbrocht yn Tirns’. 
Hikke komt van het woord hikje, dat ‘mei skokjes trochbrekke, útkomme 
(fan in aai)’ betekent. Het heeft met een bevalling te maken, langzaam, 
geleidelijk ‘te wrâld komme, berne wurde’, maar heeft ook weer met 
duwen en trekken te maken,  en dat is mei ‘oansette, ís verwekken. Dus 
geboren en groot geworden yn Tirns en aangetrokken door 
Scharnegoutum. Zijn ouders duwden hem die kant op. Ingegeven dat 
Reahús Rooms is en Tirns toentertijd weinig mogelijkheden had moest 
een deel van de opvoeding in een echt dorp plaatsvinden. 
Scharnegoutum bood meer. De kleuterschool, de basisschool, de winkels 
en alle verenigingen. En dat is buitengewoon!   
 

Gelukkig, op gepaste afstand en in vrijheid  “hearlik op ‘e romte” zo geeft Ruurd aan. 
“Ik hoef niet in een dorp te wonen, maar ik wil er soms wel zijn”. Hij benut alle kanten. 
Het lijkt of gaat de coronacrisis volledig aan hem voorbij. “Ik heb minder regels. Ik kan 
takken stoken of op zondag maaien. Werken in de werkplaats wanneer ik wil, altijd 
eigen baas. Drink mijn biertje, mijn koffie. Ik werk mijn plannen uit.  Ik beweeg, en heb 
op zaterdag nog steeds  “Happy hour” met een goede vriend in Scharnegoutum”. Dat 
bevalt goed.  
 
Het leven en werken gaat gewoon door. De steun van de overheid heeft hij  niet nodig 
gehad. Omdat ik vooraf zorgvuldig overleg heb met de klanten, hij het timmerwerk 

vanuit huis kan maken. Zijn plek verder weg ligt bij de mensen. Dat weinig aanpassing vraagt, alleen aanpassing 
in gedrag.  
   
Met dank aan Ruurd Veldhuis allround Timmerman!   
 
Albert  



          51ste  jiergong                                nûmer 8                    Juni 2020                 Simmermoanne 

 
Doarpsomropper   editie  juni     pagina 21 
 

 

DE PÔLE 
 

In de vorige Doarpsomropper stond een 
telefonisch interview met Baukje de Groot 
van de Pôle. Van Baukje weten we nu het 
een en ander, maar van de Pôle weten we 
maar weinig. Ja, als je het dorp uit fietst 
richting IJsbrechtum en je denkt dat je het 
dorp uit bent, krijg je nog het buurtschap 
De Pôle. Zo heet dat, De Pôle is een 
‘buorskip’ behorend bij Scharnegoutum, 
wat je eigenlijk ook van Mastenbroek kunt 
zeggen. 
Voor het ontstaan van dit bebouwde stuk 
grond, tien minuten lopen van 
Scharnegoutum, moeten we terug naar 
1834, het jaar van de Afscheiding in de 
protestantse kerk. Veel trouwe 
kerkgangers zijn het in het begin van de 
19e eeuw niet eens met de naar hun 

mening te ‘vrijzinnige’ verkondiging van Gods woord in de hervormde kerk. Ze beginnen met het organiseren 
van eigen huisbijeenkomsten en bouwen later hun eigen kerken. Zo ook de Christelijk Afgescheidenen in 
Scharnegoutum en Tirns. Ze scheiden zich af van de kerk en het dorp en bouwen op een ruim hiem/pôle buiten 
de dorpen een nieuwe kerk. Op de aangekochte pôle, door het dorp al gauw de ‘fine pôle’ genoemd, staat 
alleen een grote boerderij. Deze wordt omgebouwd tot kerk met ingebouwde vertrekken alsook een inpandige 
pastorie voor de predikant. In 1841 wordt de kerk ingewijd. Het aantal kerkgangers uit Scharnegoutum en Tirns 
is maar beperkt. Er komen veel verontrusten uit Sneek en omliggende dorpen op de diensten af. Veelal te voet 
of met paard en rijtuig, die een ruime parkeergelegenheid aantreffen op de Pôle met verversingen voor mens en 
dier. Ook per trekskûte over de Zwette is het mogelijk om de diensten te bezoeken, vaak drie op een zondag. 
Vanaf de Pôle loopt er een tsjerkepaad naar de Ivige Leane naar de pleats van de familie Huistra. 
De kerk op de Pôle is in gebruik gebleven tot 1884. Voor het noodzakelijke groot onderhoud van de gebouwen is 
dan geen geld en men wil toch ook op een meer centraal gelegen plaats samenkomen met betere 
verbindingswegen. Na veel gedoe wordt 1890  de nieuwe gereformeerde kerk geopend in Scharnegoutum, 
Legedyk 33. De Pôlekerk wordt verkocht en verbouwd tot woongelegenheid voor wel zeven huishoudingen. 
Later zijn de andere, huidige woningen op het buurtschap gebouwd. 
 
We maken een grote sprong in de tijd. In 1958 wordt de enige oorspronkelijk nog bestaande woning van de 
Pôlekerk afgebroken en wordt op die plek tegen het originele schuurtje een nieuwe woning gebouwd. In 1974 
komt Hessel Bosma, de vader van Baukje, er met zijn vrouw wonen en werken. Hij vertelde eens dat hij de lege 
plek nog kon zien waar de gevelsteen van de kerk had gezeten. De enige herinnering aan andere tijden. Hij vond 
hem later terug in de muur van de Gereformeerde kerk. Sinds 2001 zijn Lieuwe en Baukje en de kinderen (als ze 
thuis zijn) dus de bewoners van SinneWente, maar dat wisten jullie al. 
 
Sipke   

 
 
De redactie van de Doarpsomropper,  
Tineke, Wijtze, Geart, Albert, Auke, Jan en 
Aaltje, wensen u allen een fijne vakantie. 
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EEN BIJZONDERE VONDST 

Wat hebben we geluk, dat we in Friesland wonen! 
De Coronacrisis schampte hier een beetje voorbij. Het is natuurlijk 
nog niet over, zeker niet voordat er een medicijn gevonden is. 
Maar: 
We hebben het geluk om naar buiten te kunnen. En de meesten van 
ons in het dorp hebben een mooie tuin om lekker in te zitten of 
bezig te zijn. Want ja, een tuin geeft je meestal wel wat te doen. 
Zo hebben wij vorig jaar een leuk vijvertje aangelegd. Dat raakt nu 
aardig begroeid en tot onze verbazing ontdekten we pas geleden 
een kikker-echtpaar. Mevrouw kikker lag breeduit te zonnebaden, 
half in het water. Meneer stelde zich iets bescheidener op, en zat op 
een lelieblad. Misschien is de brutaliteit van mevrouw haar fataal 
geworden en zag een vogel een lekker hapje in haar. We hebben 
haar namelijk de laatste weken niet meer gezien. Meneer is 
daarentegen dagelijks aanwezig, verscholen op de rand onder het 
groen. 
Van de week was er weer de noodzaak van het snoeien. Daarvoor 
komt onze tuinman, David, elk jaar een paar keer langs. 
Zodoende kunnen wij (gezien wij een jaartje ouder zijn) gelukkig zo mooi hier wonen. 
 
David maakte mij opmerkzaam op een grote Libelle, die de hele morgen al op de armleuning van de bank zat. 
Even later komt hij met een prachtige vondst. Tijdens het snoeien ontdekte hij in de heg het overblijfsel van het 
vervellen van deze Libelle (zie foto). Wat een wondertje: een leeg lijf, compleet met vleugels en al!  
Nieuwsgierig geworden ging ik het een en ander lezen en bekijken op internet. Ik wist helemaal niet, dat Libellen 
kunnen vervellen. Ik las, dat sommigen wel 9 tot 17 keer vervellen. Zo zie je: nooit te oud om leren. David heeft 
gespeurd naar de naam van de Libelle en doet dit via de foto met een facebookgroep “Natuur Vandaag”. 
(Daar wil ik nu natuurlijk ook prompt lid van worden). Het is het vrouwtje van de gewone oeverlibel. 
 
Zo zie je, dat je ook thuis kunt genieten van mooie, kleine natuur-wondertjes. Trouwens, in ons natuurgebied 
heb ik ook vaak prachtige Libellen, waaronder ook mooie waterjuffertjes gezien. 
Ik wens u een mooie zomer met veel oog voor het kleine genieten. 
 
Arjanne Huls 

 

IK GA OP REIS EN NEEM MEE………. 

Nou van mij mag je de afgelopen periode wel in de categorie ontdekkingsreis zetten. 
Ons stekje was nog dezelfde maar mijn functioneren ten opzichte van anderen kreeg een hele nieuwe draai. 
Mijn sociale wereld kreeg een andere dimensie. Ik mocht ontdekken hoe ik hier mee om mocht gaan met als 
richtlijn de protocollen van het RIVM. 
Opeens geen bezoekjes meer, geen kinderen om me heen, ik moest me zelf weer opnieuw uitvinden. Nooit 
geweten dat ik me zo snel kon aanpassen. Best wel spannend allemaal, maar ik werd er ook wel blij van. 
Wanneer ik contact maakte met anderen dan deed ik dit veel bewuster en ik zag om me heen hoe creatief men 
met deze nieuwe situatie aan de slag ging. Chapeau! Ook opeens weer tijd over voor andere zaken of voor even 
nietsdoen. Stiekem komt nu toch de vraag…..hoe lang blijven we in deze situatie? Misschien moet ik niet meer 
de focus op verwachtingen leggen maar op beleving. Ik ben nog niet klaar met mijn ontdekkingsreis merk ik. Ik 
wens jullie een mooie zomer toe met nieuwe mogelijkheden en ontdekkingen. 
 
A.T. 
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ZOMER……. 

 
GEDICHT 

As frijwilligers fan It Fryske Gea krigen we “in hert ûnder de riem” yn de foarm fan in pûdsje sinneblomsied mei 
dêrby in prachtich, foar dizze tiid tapaslik, gedicht fan kollega Jouke Vlieger. Ik wol dat gedicht hjir graach mei 
jimme diele. 
 
Geart 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besletten achter glêzen doarren, 
bûge wite jassen har oer ‘t sear. 
Dat sykheljend yn in swiere stoarm, 
de striid op ljochter dei ferlear. 
It skelle lûd fan de sirenes, 
fan tsjerkeklokken oer it gea. 
It makket stil, in djip bewitten, 
dat it libben is as gers en hea. 
Krekt lykas oars ljochten de dagen, 
struide de maitiid mei har mylde hân. 
Hja glimke, krekt as woe se sizze, 
bewarje jim dreamen net foar moarn. 
 

Jouke Vlieger 
Maitiid 2020 

 

Stilstean. 

Krekt lykas oars ljochten de dagen, 
struide de maitiid mei har mylde hân. 
It grien troch de beammen en oer hagen, 
beklaaide it hiem mei hynsteblom. 
Krekt lykas oars fleagen de sweltsjes, 
troch de iepensteande bûthúsdoar. 
En fûnen de fitis en tsjiftsjaf, 
har plak wer yn it fûgelkoar. 
De maitiid koe net oars en strielde, 
mar it deistich spoar bleau stil en kâld. 
No ‘t hiel de wrâld yn leedsang dielde, 
en alles wraksele foar it behâld. 
Unferwachts kaam alles stil te stean, 
en wat gewoan wie waard bysûnder. 
Unrêst oermastere ús bestean, 
en iensumheid wachte op in wûnder. 

 

Op één van mijn jaarkalenderblaadjes was de volgende tekst in de afgelopen maanden/weken van Corona- 
quarantaine: 
“ik heb super veel respect en waardering voor alle mensen die in moeilijke tijden toch positief, liefdevol en 
krachtig blijven.” 
 
Zo mooi en bijzonder, ondanks de beperkingen die wij ervaren als we gevraagd worden zoveel als mogelijk 
thuis te blijven. Ook je “contacten” op gepaste afstand ontmoeten moest eerst heel erg wennen.  
De eerste weken verliepen echt binnenshuis en sloegen we aan het opruimen en uitruimen. Ik kwam dingen 
tegen waarvan ik niet eens meer wist dat ik ze nog had, in mappen, in dozen, kratten in de boekenkast... 
 
Na een aantal weken werd de mogelijkheid iets uitgebreid. Ontmoeten op afgemeten/gepaste afstand op de 
oprit en met moederdag werd er in beurtdienst met elkaar aandacht gegeven aan deze dag. 
Alle kinderen en kleinkinderen even “zien” is al veel en het niet- kunnen-knuffelen nemen we dan even voor 
lief, want ze zijn je immers zo lief! Maar zelfs hele jonge mensjes hebben in zich om aan te voelen dat het 
anders is dan voorheen. Knap hoor! 
Ondertussen gaan de weken verder en de prachtige “uitdagingen” die kranten in de eerste weken van onze 
“lockdown” binnenshuis brachten, heb ik uitgeknipt of opgeslagen om ze later uit te werken en via media 
konden we luisteren en kijken naar creatieve en/of muzikale optredens op afstand. Prachtige columns en 
initiatieven werden ontwikkeld en gedeeld door en mèt jong en oud. 
Er zal nog langer incasseringsvermogen van ons gevraagd worden en begrip voor “nieuwe” regels, ik wens ons 
allemaal toe dat we de positieve dingen kunnen zien. Waardoor deze zomer een prachtige zomer blijkt te zijn. 
G.L.F. 
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CORONAKAATSEN 

Zoals alle jaren begint het nieuwe seizoen van kaatsvereniging De Lytse Stuit 
eigenlijk al in januari. De start was dit jaar wel anders dan andere jaren door 
wisselingen in het bestuur (we zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter). We waren 
druk bezig met alle voorbereidingen zoals het opstellen van de nieuwe 
kaatskalender, overleg met omliggende verenigingen en een nieuwe en nauwe 
samenwerking met een Scharnegoutumer bedrijf. Het ging ons allemaal goed af. 
Alles klaar voor een geweldig kaatsjaar! En toen kwam de corona. 
 
Een onzekere periode volgt. Iedereen moet thuis blijven in de intelligente 
lockdown. Sportwedstrijden worden voorlopig afgelast, waaronder de traditionele openingswedstrijd op 
Koningsdag. De corona verergert en de maatregelen worden strenger, thuiswerken wordt de norm. Alle andere 
officiële kaatswedstrijden worden ook afgelast. 
 
Gelukkig heeft de lockdown effect en kunnen de maatregelen weer worden versoepeld. Zo mogen we half mei 
weer voorzichtig beginnen met competitiekaatsen! De jeugdleden beginnen als eerste op dinsdagavond en een 
week later ook de senioren op maandagavond.  
 

Het is wel wat anders dan we gewend zijn. We doen 
thuis al de kaatskleding aan, we lopen via looplijnen 
naar het kaatsveld toe en ondertussen moeten we nog 
de handen ontsmetten. De kaatsvelden staan wat 
verder uit elkaar en mooie punten vieren we niet meer 
met een omhelzing, hoewel dat soms nog flink wat 
zelfbeheersing vraagt. Ouders en publiek die voorheen 
de kaatsers kwamen bewonderen staan niet meer 
langs de lijn. Helaas is dat nodig. 
 
Ondanks dat is het toch fijn om weer te kunnen 
kaatsen! Dat blijkt ook wel uit de grote deelname. Het 
is leuk om iedereen weer te ontmoeten en om buiten 

in beweging te zijn. Het spelletje blijft geweldig en het keatspraat onder de wedstrijd is als vanouds. Het is 
bovendien een welkome afwisseling van de thuisisolatie en het thuiswerken. 
 
Mocht u nou ook wel eens van huis willen om lekker te sporten, kom gewoon langs op maandagavond op de 
sportvelden van De Kromme Tille. Ook beginnend kaatsers zijn welkom. Doe wel van tevoren je sportkleding 
aan. En aan iedereen: Blijf gezond! 
 
 

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE: 
 
Ik ga op reis en ik neem mee, mijn vrouw en vier kids. 
Ik ga op reis en ik neem mee, de caravan  
Ik ga op reis en ik neem mee, zwemkleding omdat we hopen dat we weer kunnen zwemmen. 
Ik ga op reis en ik neem mee, fietsen om minder met de auto te hoeven. 
Ik ga op reis en ik neem mee, een boek, bijbel, tijdschriften om minder schermtijd te hebben. 
Ik ga op reis en ik neem mee, een flesje wijn om te genieten van de vakantie 2020. 
 
F.B.  
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JEUGDPAGINA 
Vanaf 15 maart besloot de regering van Nederland opeens dat we niet meer naar school of werk mochten 
komen want er werden veel mensen ziek door het Coronavirus. Dit was zo raar! Opeens werd alles anders. Je 
mocht niet met anderen in contact komen. Afstand was het woord waar veel over werd gesproken. Heel veel 
dingen gingen anders.  Je op bijhorende pagina je ervaringen schrijven, alleen of samen met iemand die het voor 
je opschrijft. De vakantie staat bijna voor de deur en we mogen steeds weer een beetje meer. Misschien wil je 
dit wel bewaren als een herinnering en zo deze afgelopen periode afsluiten. 
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DORPSHUIS INFO 

Beste dorpshuisgenoten, 

Hafabra- korpsen mogen weer repeteren onder strenge voorwaarden en zo 
kon 10 juni de Muziekvereniging Excelsior weer voorzichtig los. Een gezellige 
nazit zit er helaas nog niet in. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  10-06  1e keer weer na weken. Ruimte genoegJ 
 
De  Yesband heeft al een paar keer voor op het dorpshuisplein gespeeld. Leuk! Kan iedereen even meegenieten. 
Langzaam aan kunnen we weer iets. Wel passen we een en ander aan in het dorpshuis. Er komt een route via 
pijlen en we bewaren afstand. We gaan wat meer ventileren en zodra het kan, even de deuren wijd open. En er 
wordt meer schoongemaakt, maar ook wordt een beroep op de bezoeker gedaan zoals overal op dit moment. 
Laten we met elkaar verstandig zijn, maar ook kijken naar de mogelijkheden. 
 
De leerlingen van groep 8 zijn druk bezig met oefenen voor de musical. Hoe de presentatie komt, is dit jaar nog 
een verrassing, er wordt aan gewerkt.  
 
Vergaderingen gaan door en ook zijn er kleine bijeenkomsten, max. 30 personen mag. 7 juli is er weer een 
dorpshuisvergadering en we hopen dat er dan alweer meer nieuwe informatie is over mogelijkheden. 
 
De vakantie komt er aan en ik weet niet hoe het met u is, maar als het zonnetje schijnt, dan klaart mijn humeur 
ook altijd op. Dan kunnen we lekker buiten en zijn ontmoetingen en het afstand houden minder een probleem 
en kan het zowaar gezellig worden. 
 
Van ons alvast een zonnige zomer toegewenst en ook een goede gezondheid. Dan zien we u na de 
vakantieperiode graag terug.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Dorpshuis Scharnegoutum 
 
****Vakantiesluiting  4 juli tot 17 augustus 
 

               

De spreekkamers op de kant van de medici zijn enkele dagdelen beschikbaar gekomen:    

Bent u pedicure, verpleegkundige, voedingsadviseur, logopedist of? Wilt u er gebruik van maken?  Neem dan 

even contact met ons op.  
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BELANGRIJKE NUMMERS  

DOKTERSWACHT FRIESLAND 
Dokterswacht Friesland werkt uitsluitend op 
telefonische afspraak. 
Wanneer u ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts, in het 
weekend of op feestdagen dringend een huisarts 
nodig heeft, belt u 

0900-11 27 112 
De dichtstbijzijnde huisartsenpost bevindt zich in 

Sneek in het Antonius ziekenhuis, via de ingang van 
de Spoedeisende Hulp. 

DE HUISARTSEN 
Drs. Hornstra - maandag t/m vrijdag,  
woensdag middag gesloten  
tel.nr. 0515-521 223 
Drs. Jansen – maandag t/m vrijdag  
donderdagmiddag gesloten 
tel.nr. 0515-521 281 
In Scharnegoutum worden de medicijnen op uw 
verzoek bij Hornstra op maandag aan huis bezorgd. 
Bij dr jansen op woensdag en vrijdag.  
 

Bloedprikken: woensdagmorgen van 9.00-9.30 uur 

 
WIJKAGENT  Magda Damstra 
Emailadres: magda.damstra@politie.nl 
Algemene Meldkamer: 0900-8844 
Alarmnummer: 112 
Meld misdaad Anoniem: 0800-7000 
IJlsterplein 1, 8608 DG Sneek 
Emailadres: info@ssc-noord.politie.nl, 
t.a.v. M Damstra  team Sneek 
Twitterhttp://twitter.com/magda_damstra 
Algemene Meldkamer: 0900-8844 
 

Praktijk voor Fysiotherapie, medische 
trainingstherapie en manuele therapie: 
U kunt op werkdagen telefonisch met ons een 
afspraak maken. Tel.nr. 0515-531 832. Legedyk 43. 
www.fysiowymbrits.nl   info@fysiowymbrits.nl 
 
Doarpsbelang Skearnegoutum Loënga 

secretariaat@db-
scharnegoutumloenga.nl 
Voorzitter: mw. Aukje 
Hofman 
Tel. nr. 0515-427 777 
Bij problemen over 
voorzieningen en losliggende 

tegels:  kijk voor meer info op de site van gemeente SWF   

https://www.gemeentesudwestfryslan.nl/  

Bode uitvaartvereniging “De laatste eer” 
Scharnegoutum/Loënga, de heer M. Heslinga 
It Fabryk 12, 8621 JD  Heeg. 
Tel.nr. 0515-431 875 of 06-53 77 77 53. 
St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Zuidwest 
Friesland  
Hospice ‘De Kime’, Westhemstraat 46, 8608 BG  
Sneek. Tel.nr. 0515-430 604. 
www.vptz-zwf.nl   info@vptz-zwf.nl 
GRAACH DIEN! 
Vrijwilligersproject voor hulpvraag en/of aanbod in 
Scharnegoutum. 
Voor informatie bel 0515-422 351. 
graagdien@pknscharnegoutum.nl  
PUTSJEKAFEE 
Vrijwilligersproject, iedere eerste zaterdag voor 
reperaties, klusjes  en ontmoeting. (sept t/m juni). 
 
VOOR ADVIES EN HULP m.b.t 
ZORG, WERK, HULP, INKOMEN, OPVOEDEN 
Gebeidsteam van de gemeente SWF op telnr. 140515  
 
Thuiszorg Zuidwest Friesland, 
(Team Noorderhoek) 
Dr. Kuyperlaan 1, 8603 AZ  Sneek. 
Voor al uw vragen over: verzorging en verpleging, 
huishoudelijke zorg, thuisbegeleiding en nachtzorg. 
Wijkverpleegkundige: 0515-461 378. 
TeamSneekNoorderhoek@Thuiszorgzwf.nl 

Algemeen tel.nr. 0515-461 100. 
   www.mijnantonius.nl/thuiszorg 
Kraamvogel  
Tel.nr. 088-77 88 500. 

www.dekraamvogel.nl   info@dekraamvogel.nl 
 
Uitleendepot hulpmiddelen 
Ma-vr. 9.00-17.00 uur 
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK  SNEEK. 
Tel.nr. 0515-415 313. 
Kleding-bus Súdwest-Fryslân 
In Scharnegoutum in de oneven weken:  
vrijdag 13:00 tot 15:00 uur  
(parkeerterrein bij Boartersnocht) 
De Protestantse gemeente Scharnegoutum-Loënga  
www.pknscharnegoutum.nl 
De Frissel, kerkkrant  
www.pknscharnegoutum.nl/frissel 
Oud Papier, voor de voetbalclub  is ophalen  iedere 
eerste zaterdag v.d. maand 
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